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TER OVERDENKING....

VEG Nieuws

door O. Vossema

Liefde van één kant?

Als het om intermenselijke relaties gaat, hoor je wel eens: “De liefde kan
niet van één kant komen.” In veel gevallen een dijk van een waarheid. Bij
het huwelijk is het een absolute vereiste, bij vriendschappen ook. Samen
optrekken en elkaar accepteren zoals men is, is noodzaak, en voor

gelovigen onderling al helemaal.

Maar in het geval van de liefde van
de Heere God naar de mens toe ligt
dat totaal anders. De liefde die wij
van de Heere God ontvangen en
ondervinden blijkt namelijk al van
héél ver terug te zijn.

Voor simpele mensen zoals u en ik
is het ook absoluut niet voor te
stellen wat we lezen in Efeze 1, vers
3: *“...omdat Hij ons voor de
grondlegging der wereld in Hem
heeft uitverkoren, opdat wij heilig en
smetteloos voor Hem zouden zijn in
liefde.” Die onnoemelijk grote liefde
kwam dus wel degelijk van Eén
kant, namelijk van de Heere God.
Het kwam op een tijdstip dat wij
onmondig waren, want we waren
nog niet eens geboren. Hoe dit
precies in elkaar steekt is niet te
bevatten voor de mens, maar
aanvaarden, geloven en koesteren
kunnen we het wel. En wat wij als
gevolg hiervan allemaal ontvangen
hebben is ook onvoorstelbaar:
Vergeving van zonden, een hemels

burgerschap, Zijn Geest Die in ons
het willen en werken inwerkt. Steeds
weer als ik deze dingen schrijf en
overdenk ontroert het mij. Want die
liefde van de Heere God in Christus
naar ons toe is oneindig veel groter
dan andersom. En de Heere God
weet dat en blijft dat ook bedenken
volgens Psalm 103, vers 14: “Hjj
weet wat voor maaksel wij zijn en
blijft bedenken dat we stof zijn.”
Het Boek heeft hier: ”Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.”
Gelukkig voor ons dat we dit als
vaststaand feit in de Bijbel mogen
lezen. En met dat weten van de
Heere God zit dat ook behoorlijk
anders dan ons weten.

Jesaja 55: “Want Mijn gedachten
zijn niet uw gedachten en uw wegen
zijn niet Mijn wegen, spreekt de
HEERE. Want zoals de hemel hoger
is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen
hoger dan uw wegen en Mijn
gedachten dan uw gedachten.”



Zie hier de kolossale verschillen
tussen de Heere God en Zijn
gedachten en wegen, en ons beperkte
inzicht. Maar dat weet en kent de
Heere God en Hij blijft dat
voortdurend in gedachten houden.

Schitterend om dat te beseffen. Dat
mogen wij als eenvoudige mensen
gewoon geloven, ook als we er niets
van begrijpen. Dat geeft rust in deze
woelige tijd met een rammelende
samenleving.

De Heere God weet dat allemaal, net
als bij Jakab, toen hij even niet wist
wat hij moest doen.

Genesis 46, vers 3: “Ik zal met u
mee trekken naar Egypte en Ik zal u
ook zeker doen terugkeren ...”

Zo mogen wij dat ook voor dit pas
begonnen jaar vertrouwen van de
Heere God. Hij gaat met ons mee en
“... zal ons bevrijden

van alle boos opzet en redden tot in
Zijn (boven)hemels koninkrijk” (2
Tim. 4:18). Hij is in ons een goed
werk begonnen en Hij zal dat ook in
ons voleindigen tot op de dag van
Jezus Christus volgens Filippenzen
1:6. Daar mogen we, net als de
gelovigen in Filippi, blindelings op
vertrouwen!
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